
God

Hopelijk wordt hij:
-zorgzaam
-begripvol

-geruststellend
-toegewijd

Hopelijk zal ze mij:
-vertrouwen
-waarderen
-accepteren

-aanmoedigen

Genesis 2:24,1 Korintiërs 6:16Het is niet goed dat de mens alleen is (Genesis 2:18)
De vrouw is de enige hulp die bij hem past (Genesis 2:20)

Waar huwelijken falen:

- te hoge verwachtingen
- geen communicatie
- onzekerheid
- narcisme
- stemmingsstoornissen
- verslaving

Gevolgen goed huwelijk:

- beide partners zijn gelukkig
- het huis wordt bestuurd zoals het moet
- de kinderen zullen weten waar hun 'thuis' is
- partners groeien steeds meer naar elkaar toe

God

Christus

Man

Vrouw

Het huwelijk is meer dan het één worden 
van 2 lichamen, het is een één worden 
van 2 gedachten, 2 willen en 2 harten.
Het betekent een totale overgave aan 
een andere persoon voor de rest van 
je leven. 

Genesis 2:21-23
1 Timoteus 2:11-13
1 Korintiërs 11:8-9

Voortplanting Genesis 1:28
Gezelschap, liefde en genegenheid (Genesis 2:18, Spreuken 31:10-12, Titus 2:5)
Om sexuele onreinheid te voorkomen (1 Korintiërs 7:2-5, Hebreën 13:4)

Er is maar 1 bijbelse reden waarvoor 
een man zijn vrouw mag scheiden:
hoererij (Matteus 5:32; 19:6-9)

-“Naar uw man zal uw begeerten uitgaan, 
hij zal over u heersen” Genesis 3:16
-“Wie een vrouw vond, heeft iets goeds 
gevonden en gunst van de Here verworven”
Spreuken 18:22

-“Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar”
Kolossenzen 3:19
-“Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, 
als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook 
medeerfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw 
gebeden niet belemmerd worden” 1 Petrus 3:7  
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